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Nieuwsbrief december 2023 

Jambo allemaal!   

We horen dat het fris is in Nederland. Hier in Kenia is goed weer. Er zijn de afgelopen tijd wel 

overstromingen geweest in Tanzania en ook in Kenia, waarbij ook een deel van de farm onder water 

heeft gestaan maar nu is het gelukkig weer droog. Er is veel te vertellen over de komende Kerstacties 

dus wil ik het in deze nieuwsbrief vooral daar over hebben.  

Kerst actie 2023 
 Dit jaar zal onze kerst net wat anders zijn, zonder Robin en Margaret, voor het eerste sinds vele 
jaren. Erg jammer, maar de activiteiten zullen zeker doorgaan ! 
 
We hebben aardig wat gasten uit Nederland en Nieuw Zeeland gehad de afgelopen paar maanden 
en van januari tot maart weer, maar voor de Kerst dit jaar denk ik niet. 
 
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen; Ik ben door de jeugdgevangenis (prison) in oktober al 

benaderd wanneer we ‘Kerst komen brengen’, dat is in Kenya wel heel lang vooraf       ! 
 

Kibera (grootste krottenwijk)  

Op eerste kerstdag, na ontbijt met gasten, gaan we altijd 

naar Kibera, juist om dan de mensen te bezoeken die 

geen lichtpuntje hebben en dat is natuurlijk vooral rond 

de Kerstdagen moeilijk voor ze! Sommige mensen uit 

Kibera kunnen namelijk voor Kerst wel een kip slachten of 

iets koken terwijl anderen niet eens olie of meel hebben, 

of geen kooltjes om op te koken. Onze staf zoekt een 

aantal families uit die dit zonder hulp dus niet hebben. 

Meestal families met kinderen, want het is moeilijk voor 

ouders om hun kinderen uit 

te leggen waarom anderen wel en zij geen goed eten hebben voor de 

Kerst! Een voedselpakket is ongeveer 25 Euro; daarnaast nemen we 

meestal drinken en snacks mee om samen met ze te delen en betalen we 

als het kan ook een maand huur voor ze. Veel gasten zijn verbaasd te 

horen dat de mensen huur betalen voor een krot maar als je niet betaalt, 

dan heb je begin volgende maand een hangslot op je deur en die gaat er 
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pas af wanneer je betaald hebt. Soms zien we een andere nood ter plekke, bijvoorbeeld een 

medische nood of een matras (wanneer ze op de grond slapen etc).  Per familie besteden we tussen 

de 100 en de 200 Euro gemiddeld (afhangend van hun noden, en van hoeveel er beschikbaar is 

natuurlijk). Verder hopen we dezelfde dag in Kibera wat extra voedselpakketten uit te kunnen delen, 

voor families die we niet bezoeken. Ook is er natuurlijk geestelijke nood en mogen we vaak met veel 

van de families bidden en vertellen waarom we juist ook met Kerst komen! 

Prison (jeugdgevangenis)  

 

Zoals ik al schreef zijn we in Oktober al benaderd of we weer ‘een Kerstfeest komen brengen’.   Dit is 
een hoogtepunt, niet alleen voor de jongens, maar ook voor de staf en voor onszelf! 
Het hele systeem van de rechterlijke macht doet niets meer na begin December; dus wie er dan nog 
zitten, die blijven tot minimaal januari. Dit zijn meestal tussen de 100 en 150 jongens, deze keer rond 
de 130 hoor ik net. Erg jammer natuurlijk om juist met Kerst vast te zitten en zo weinig hoop te 
hebben. Sommige jongens waren er vorige Kerst ook al en die hebben we rond het hele 
jaar  gezien... vaak nog in voorarrest wachtend op de veroordeling. De veroordeling wordt in 
Kenia  trouwens niet verminderd met het voorarrest! 
 
Er zijn bepaalde dingen die we niet voor ze mogen kopen (Vaseline, lotion, snoepjes etc) maar we 
hebben gevraagd wat ze deze keer nodig hebben; ze willen graag een stuk zeep, tandenborstel, 
tandpasta en ondergoed (boxershorts), Allerlei dingen die voor onze eigen kinderen zo 
vanzelfsprekend zijn.... 

 Ook nemen we altijd voor alle jongens en de staf drinken en een snack 

mee (moet een dichte snack zijn zoals pakjes koekjes of chips). 

Afhankelijk van wat we kunnen, kopen we alles keer 150 stuks zodat de 

staf ook wat heeft (die vragen daar ook altijd om     ). Natuurlijk zullen we 

ook een boodschap van Hoop brengen in een zo hopeloze plek. Wij 

kunnen een leuke dag organiseren en bidden dat God ons gebruikt, maar 

Hij alleen kan het licht brengen dat ze in hun diepste kan raken en hoop geven  

 

Manyota (openlucht project in de krottenwijk) 

Ons project in de krottenwijk is voor de jongens die naar de farm 

willen en met behulp van ons puntensysteem zichzelf voorselecteren 

om daarvoor een plek te verdienen. Omdat dit project alleen overdag 

is, wonen ze dus nog in de krotten of buiten op straat. Tussen Kerst en 

Nieuwjaar heeft de  staf van dit project vrij en dat zijn dan lastige 

dagen voor ze! We willen graag een uitje, juist buiten de 

krottenwijken, met ze doen, zodat ze even helemaal kunnen 



ontspannen zonder zich zorgen te maken waar hun eten vandaan moet komen, want die dag geven 

we niet alleen een goede maaltijd maar ook een voedselpakket mee zodat ze kunnen koken! Voor 

degenen die geen vaste verblijfplek hebben, betalen we voor een aantal maaltijden bij een kiosk, 

waar ze heen kunnen gaan. Veel van de jongens die vorig jaar met het uitje mee zijn gegaan, zijn nu 

op de farm!  

 

Straatkinderen in de buurt  

Bij ons in de buurt is, tot grote vreugde van onze kids     , een KFC (Kentucky Fried Chicken). Nu is dat 
ook een plek waar een groepje straatkinderen rondhangt en hen heb ik weleens uitgenodigd om mee 
naar binnen te gaan. Niet zo handig natuurlijk want nu vragen ze het steeds weer wanneer we daar 

in de buurt zijn      . Maar het zou leuk zijn als dit mogelijk wordt; sommige kids zijn echt nog klein en 
zwerven de hele dag op straat; ze leren hoe te overleven. Een middagje ontspannen met een lekker 
stukje kip en patat zal ze  goed doen! Ook komen met een volle maag de gesprekken beter op gang 
over waarom ze al zo jong op straat zijn en kunnen we kijken of we iets voor ze kunnen betekenen. 
 

Farm: Boerderij van Hoop 

Dit is ons residentieel project waar de jongens een tweejarige opleiding krijgen en onderdak en eten 
hebben. Toch is het natuurlijk leuk voor ze om een Kerstfeest te hebben, iets wat sommigen nog niet 
eerder hebben gehad. We willen dus graag een feestje  organiseren voor de  staf en jongens op de 
farm. Daarna mogen de jongens die er al langer wonen een aantal dagen weg; mits ze familie 
hebben of een andere  plek hebben om heen te gaan. Soms zoeken wij voor hen  ook  een plek. Het 
is fijn om een pakketje mee te sturen want de meeste families waar ze heen gaan hebben zelf ook 
niet veel. De groep die op de farm blijft krijgt een uitje zodat ze er ook even lekker uit zijn. 
 
Mama’s 
Ook dit jaar hopen we de mama’s aan de kant van de weg weer te verrassen. Zij zitten aan de kant 
van de weg om te wachten op wat werk voor die dag. De bedoeling is om bijvoorbeeld voor iemand 
te wassen of schoon te maken; helaas is er het risico dat degene die hen oppikt andere plannen 
heeft…. Deze mama’s hebben vaak van alles meegemaakt en het zou fijn zijn als ze met Kerst even 
thuis kunnen zijn om voor hun kinderen te koken. 
 
Staf 
Natuurlijk vergeten we onze eigen staf niet (de foto is van de staf in Nairobi), die zoveel doen het 
hele jaar door, vaak ook extra uren draaien. We hopen een leuk uitje met ze te hebben waar we ze 
ook een pakket of cadeautje mee geven voor de Kerst!  

 
 
 
 



Somali 
Het is een soort traditie geworden om rond de Kerst ook bij een 
Somali familie langs te gaan; het is altijd erg leuk bij ze langs te gaan 
en soms nodigen zij ook weer andere Somali’s erbij uit. Zij vieren 
normaal de Kerst niet en wij worden vaak voor hun feesten 
uitgenodigd zoals bijvoorbeeld Idd, een Islamitisch feest. Maar rond 
de kerst willen wij juist ook laten weten dat de Kerst boodschap ook 
voor hen is!  
 

 

Dit allemaal is natuurlijk alleen mogelijk met jullie support, die de afgelopen jaren 

geweldig is geweest! Kunnen ze ook dit jaar weer op jullie rekenen? De giften die specifiek 

voor deze acties zijn bestemd, graag o.v.v. Kerstactie. Namens alle mensen voor wie we 

iets kunnen betekenen alvast hartelijk dank!  

Hartelijke groet en mooie feestdagen gewenst!  

Jolanda 

Colofon: 

Het e-mailadres van Baraka is:    info@stichtingbaraka.com  
Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org   
Website van Baraka is:   www.stichtingbaraka.nl  
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? 
stuur een e-mail naar:    margreetmarcel@hetnet.nl 
  
Het banknummer van Baraka:   NL93 RABO 0105 4602 73  

 
De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia. 
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbi-stichting) 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 
3421 7149 

Jolanda Odiyo woont nu al meer dan 20 jaar 

in Kenia om de straatjongeren te helpen aan 

een betere toekomst. Zij doet dit samen met 

het lokale team van Afri-Lift, met name door 

middel van de boerderij waar jongens van 

de straat en uit de jeugdgevangenis een 

tweejarige opleiding krijgen tot 

landbouwmedewerker,  waarna ze altijd een 

baan kunnen krijgen bij lokale boeren.  
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